Huis "Op DE BRUG".

Tegenwoordig ziet het er een stuk kleiner uit.
Grote delen zijn afgebroken.

Kijke op kwart
achterbouw. Helemaal rechts (achter de
achterbouw) is de moutkamer.

Voormalig oude boerderij annex brouwerij. Gebouwd in 1785.
Het was toen een heel stuk groter dan nu. Tot ca. 1939 is er
een commerciele brouwerij gevestigd geweest. Het leverde bier
aan diverse afnemers in de regio, waaronder "De Barbou" in
Roosteren.

Kort voor de 2e-wereldoorlog is de produktie gestopt. Het
complex heeft in de oorlog erg veel schade geleden. Na de
oorlog is de brouwerij niet meer opgebouwd. Er is alleen nog
een kasboek, daterend van 1898, overgebleven. Ook wordt nu
een schuur nog steeds de moutkamer genoemd.

Wel was het boerenbedrijf nog opgepakt, maar ook dat is
gestopt. De huidige eigenaar, Frans Kruijen, is er, net als zijn
vader en grootvader, geboren. Hij heeft in de 70-er jaren een
aantal in slechte staat verkerende bouwwerken gesloopt en de
rest gerestaureerd.

Op de binnenplaats is in de hoek van het poortgebouw en het
woonhuis een kwartronde toren zichtbaar. Deze toren zou
vroeger nog iets hoger zijn geweest met een klok erin. Deze
klok werd tegen etenstijd geluid om de knechten, die tot redelijk
ver in de omgeving werkten, te roepen.

N.B.

De Mariakapel aan de Millenerpoort is in 1858
door Frans Hubert Kruijen (1821-1880) ge-
bouwd, die toen in huis "Op de Brug" kwam
wonen. Het Kapelke wordt nu nog steeds
verzorgd door de huidige bewoners.
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