
Sint-Brigida 
 
Sint-Brigida (ook: Bridget van 
Kildare) geldt als de belang-
rijkste Ierse heilige na Sint-
Patrick. Ze trok zich op jonge 
leeftijd terug als kluizenares en 
ging wonen in een hol onder 
een eik. Ze stichtte daar in de 
vijfde eeuw het klooster van 
Kildare. Zij geldt als bescherm- 
heilige van het vee. Haar naam-
dag valt op 1 februari. Eertijds 
was zij de patrones van deze 
parochie; zij werd “verruild” voor 
de H. Johannes de Doper. 
 
Aan haar is, in onze parochie- 
kerk, een kerkraam toegewijd. 
Dit raam bevindt zich het linker- 
transept (raamnr. 6 in fotoboek). 
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